
De Casino, zondag 2 juni 2024. 

 

Weer een feest toegevoegd aan de viering van ons Gouden Jaar. 

Wat een fantastisch idee, een middagconcert! Iedereen wakker en alert, nog niemand naar bed, 

alleman in België want volgende week verkiezingen, en wát een diva! Karen heeft Astrid Stockman 

weten te strikken. Astrid, superbekend van De Slimste Mens, en kan nog zingen en pianospelen ook. 

En dat gaan we vandaag geweten hebben. 

De zaal loopt vlot vol, wat wil je, 40 Euro voor zo’n ster is een koopje. En iedereen wil wel een snuifje 

cultuur vóór de brunch, nietwaar? Zelfs de programmaboekjes brengen vandaag hun investering op. 

Bruno opent en vertelt zijn levensverhaal. De trieste jeugd die hij moest doorbrengen in afwachting 

van de volwassenheid en toegang tot de sleezy zitjes van de Casino, en hoe precies op zijn achttiende 

verjaardag de cinema gesloten werd. En daarna komt Astrid met hààr levensverhalen. Hoe de muziek 

van op jonge leeftijd haar poriën binnenkroop en haar nooit meer verlaten heeft. Andere stijl dan die 

van Bruno, eigenlijk. 

En Astrid heeft een krachtige stem en doet met haar sopraan de glazen rinkelen. De Nachtegaal van 

Ronse slaagt er net niet in om de ruiten te doen barsten, maar kan op een enorme bijval van haar 

publiek rekenen, dat zelfs enthousiast zijn armen in de lucht steekt op de tonen van Louis Neefs’ 

‘Jennifer Jennings’, en daarbij in de overtuiging is héél stout te zijn, net zoals Louis 55 jaar geleden, 5 

jaar voor onze club opgericht werd. 

Enfin, het is een prachtig spektakel, een dijk van een zangeres en we kennen álle liedjes wat altijd 

dubbel zo leuk is. 

Het is dan ook een vrolijk en opgewonden gezelschap dat de tuin van de Casino vult met cava en 

microduvel in de hand. De gesprekken zijn vlot, we netwerken allen bij het leven en veel te snel is het 

één uur. Tijd om thuis de pitolékes te gaan opeten. 

Het was een pracht van een optreden, een pracht van een evenement, en een pracht van een 

fundraiser. Bedankt aan de ganse organisatie. 

En in de toekomst willen we alleen nog bekende namen die bekende liedjes zingen, zó leuk! 

 

Klaus De Cleyn  

  



 


